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Al tijdens de zeiltocht van MARISKA 
WOERTMAN en haar gezin over de 

wereldzeeën veroverde zij de harten van 

velen: haar verhalen werden gepubliceerd 

door LINDA.nl, De Stentor, Tubantia, 

de Wereldwijven, RTV Oost, en Zeilen 

(best gelezen artikel december 2022). 



Een droom najagen. Mariska en haar 
man deden het. Huis in de verkoop, 
werk opzeggen, iedereen uitzwaaien en 
met twee jonge dochters op hun zeilboot 
Zouterik de oceanen over, los van agenda’s 
en stress. Je durven overgeven aan een 
leven op zee, in een altijd bewegend huis 
van het formaat studentenkamer.

Hun reizende leven gaf ongekende vrij-
heid, maar binnen de grenzen van de 
route, de planning en het weer. En toen 
kwam Covid en was opeens niets meer 
zeker.

Mariska’s boek gaat niet alleen over haar 
avontuurlijke reis. Het is een persoonlijk 
verhaal over durven loslaten en de onze-

kerheid omarmen. Over varen op wind en 
intuïtie, over omgaan met onverwachte 
gebeurtenissen. Wat gebeurt er met een 
moeder, een partner en een vrouw met een 
succesvolle carrière wanneer ze loskomt 
van het vertrouwde patroon van presteren 
en consumeren?

MARISKA WOERTMAN (Hellendoorn, 1972) 
maakte na haar studie Journalistiek carrière 
in marketing en communicatie. Tijdens 
haar zeilreis dreef haar passie voor 
vertellen opnieuw naar boven; haar 
verhalen werden gepubliceerd in diverse 
kranten en tijdschriften. Mariska en haar 
gezin wonen op Texel. 

MARISKA WOERTMAN

LOS VAN ALLES
ZWERVEN OVER DE WERELDZEEËN 
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JULES COENEGRACHT

EEN ROMAN UIT HET ZUIDEN

Over zijn debuutbundel Engelen van Maastricht 
schreef de kritiek:

‘Coenegrachts fraaie verhalen smaken naar meer.’ 
– de Volkskrant 

‘’s Avonds voor ik slapen ga, lees ik een verhaal uit dit 
boek. Daar word ik rustig van.’

– Marieke Heebink, actrice Internationaal Theater 
   Amsterdam, tweevoudig winnares Theo d’Or

‘Wat een lief boek!’ 
– Oda Spelbos, Flikken Maastricht

Eerder verschenen:
Engelen van Maastricht
ISBN 978 94 93095 35 9



Is een zondige gedachte de regel of de 
uitzondering? En een zondige handeling? 
Is het beter om lusten en driften te onder-
drukken, of is het juist natuurlijker ze toe 
te laten, ze misschien zelfs te koesteren? 

Dat zijn vragen waarmee een activist, een 
journalist en een politieman te maken 
krijgen. Gewone mensen die in het felle 
licht van christelijke normen en waarden 
worstelen met goed en kwaad, liefde en 
seks, aanpassen of onderscheiden. Met 
Maastricht bescheiden op de achtergrond 
en als motto: Beter een zwakke zondaar dan 
een heilige in vroomheid verhard.

Lezers wordt geadviseerd het gezicht 
tijdens het lezen discreet achter dit boek te 
verbergen.

JULES COENEGRACHT werd geboren in Maas-
tricht, woonde in Den Haag en Amsterdam en 
is nu weer terug waar hij vandaan komt. Zijn 
debuutbundel Engelen van Maastricht ontving 
lovende kritieken.

JULES COENEGRACHT

GEZICHTEN VAN ZONDAARS
EEN ROMAN UIT HET ZUIDEN

FORMAAT 13 x 21 cm | OMVANG 192 blz.  | OMSLAG Graven13 | OMSLAGFOTO Ineke Kamps / Getty 
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Tapas. Of hoe de liefde begon…

Ze zaten aan de glimmende houten 
bar van Jai-Ca, een van de oudste 
kroegen van de voormalige visserswijk 
Barceloneta, dronken vino tinto en 
aten gefrituurde ansjovisgraatjes, toen 
Janneke Vreugdenhil en Edwin Winkels 
halsoverkop en hopeloos verliefd op 
elkaar werden. Jaren later en vele 
Spaanse barretjes verder behoren 
deze in melk geweekte, door de bloem 
gehaalde en in hete olie gebakken 
graatjes nog steeds tot hun favoriete 
tapas – al kan dat natuurlijk ook iets 
met de magie van die eerste avond te 
maken hebben. 



Voor dit boek verzamelden Janneke en 
Edwin de recepten van veertig van de popu-
lairste en lekkerste tapas en raciones (iets 
grotere porties) die ze kregen voorgescho-
teld op hun reizen door alle uithoeken van 
Spanje. 

Omdat aan veel van de barretjes, straten, 
pleinen, dorpen, steden of streken die ze 
bezochten mooie verhalen kleven, besloten 
ze ook deze op te schrijven. Vaak gaan ze 
over eten en drinken – van een zeemans-
ontbijt en de viergangenlunch voor 12 euro 
tot het uurtje van de vermút en dineren om 
middernacht – maar zeker ook over het land 
en zijn mensen. Korte verhalen over haven-
arbeiders, vulkanen, dorpsnamen, bomen, 
toeristen, Dalí en Picasso, televisie, de kerk, 
de oprukkende zee en hongerige pelgrims 
aan het einde van de wereld.

Tapas, verhalen en recepten verenigt alles wat 
het goede en smakelijke leven in Spanje te 
bieden heeft.

JANNEKE VREUGDENHIL is culinair journalist en 
schrijver van een twintigtal kookboeken, waar-
onder de succesvolle Koolhydraatarme bijbel, De 
bijbel van de Nederlandse keuken, We love groente en 
Solo food (waarmee zij internationaal doorbrak). 
Elke zaterdag schrijft ze een kookcolumn in NRC 
Handelsblad.

EDWIN WINKELS is schrijver en journalist en 
woont sinds 1988 in Spanje, waar hij onder 
anderen werkt als correspondent voor het AD, 
Het Parool en de NOS. Hij heeft twaalf non-fictie- 
boeken en vijf romans in het Nederlands en 
Spaans geschreven.

JANNEKE VREUGDENHIL & EDWIN WINKELS 

TAPAS
VERHALEN EN RECEPTEN

FORMAAT 17 X 23,5 CM | OMVANG 176 blz. full-colour geïllustreerd | OMSLAG Moker ontwerp 

| FOTOGRAFIE Edwin Winkels | ILLUSTRATIES Annemarie Sabelis | PRIJS j 30,00 | UITVOERING 
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HET BESTE VAN JEZELF
Wat brengt mensen tot 

uitzonderlijke prestaties? Wat doen 
uitblinkers anders dan anderen en 

wat kunnen we van ze leren?

Suse van Kleef • Rahma el Mouden • Peter van Uhm

Jeroen Woe en Niels van der Laan • Ahmed Marcouch • Giovanca

Marion Koopmans • Feike Sijbesma • Emile van der Staak

Carola Schouten • Arne Slot • Annette Mosman
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Wat brengt mensen tot uitzonderlijke pres-
taties? Wat doen uitblinkers anders dan 
anderen en wat kunnen we van ze leren?

Schrijver Ronald Giphart wist dertien Neder-
landers die hij bewondert te verleiden om 
een talentmeting (CliftonStrengths) te doen. 
Begeleid door coaches voerde hij vervolgens 
diepgravende gesprekken met hen.

Een onfeilbaar recept voor topprestaties 
ontdekte Giphart niet. Maar wat deze dertien 
mensen gemeen hebben: bewust of onbewust 
werpen ze telkens weer hun krachtigste mix 
van talenten in de strijd om hun profes-
sionele doelen te realiseren. Door te doen 
waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan 
beleven, halen ze het beste uit zichzelf en de 
samenwerking met anderen.

Hoe ook jij je eigen talenten kunt ontdekken 
en er meer gebruik van kunt maken? Dat 
kun je lezen in dit boek dat je zeker nieuwe 
en inspirerende inzichten zal bieden.  

RONALD GIPHART (1965) is auteur van vele 
romans. Bekende titels zijn: Ik ook van jou, 
Phileine zegt sorry, Ik omhels je met duizend 
armen, Harem, Alle tijd en Nachtangst.

RONALD GIPHART

HET BESTE VAN JEZELF

FORMAAT 15 x 21 cm | OMVANG 228 blz.  | OMSLAG Pieter Schol | FOTOGRAFIE Bas Losekoot |  

PRIJS j 22,50 | UITVOERING paperback  | VERSCHIJNT … 2023 | ISBN 9789 49 3319 11 0 | NUR 801



101 DINGEN 
   DIE JE WETEN MOET OVER SPARTA

ANTON SLOTBOOM 
SCHRIJFT

© CARLA VOS

ANTON SLOTBOOM 
SCHRIJFT

© AWE KRIJGER



101 dingen die je weten 
moet over Ajax
978 94 92037 30 5

Eerder verschenen:

101 dingen die je weten 
moet over Feyenoord
978 94 93319 05 9

101 dingen die je weten 
moet over Oranje
978 94 93095 93 9
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OMSLAG Blikgoed  | FORMAAT 13,5 x 21,5 cm | UITVOERING paperback | OMVANG 224 blz.  |  
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Sparta Rotterdam is deftig, eigenwijs, 
iconisch. Het is de oudste betaald-voetbal-
club van Nederland, maar bruist nog van de 
energie. Het lijkt wel of iedereen het voetbal-
minnende Sparta een warm hart toedraagt. 
Maar hoe is dat karakteristieke Sparta-ge-
voel ontstaan, in dat sfeervolle stadion Het 
Kasteel en met dat schitterende rood-witte 
shirt, zwarte broek en rood-wit gestreepte 
sokken?

Schrijver, journalist en Spartaan Anton Slot-
boom maakte een heerlijke selectie van 101 
feiten, weetjes verhalen die de legendari-
sche club typeren. Over spelers, successen, 
records, primeurs, hoogte- en dieptepunten 
van Sparta, de eerste club met een tv-re-
clame. De eerste club met doelnetten, de 
eerste club met betaalde kaartjes, de eerste 
club die in het buitenland ging spelen. 

Het resultaat is een door en door Spartaans 
boek dat gloeit van liefde voor de club. 

ANTON SLOTBOOM is journalist. Hij schrijft 
voor de dagbladen Trouw en Algemeen 
Dagblad en is vaste gast in de populaire 
Sparta-podcast van TV Rijnmond. Slotboom 
schreef ook de bestseller De zin van het leven 
ben je zelf, over Jules Deelder.

ANTON SLOTBOOM

101 DINGEN DIE JE WETEN    
MOET OVER SPARTA 



LEVERBARE TITELS LEVERBARE TITELS

Van de 
auteur van 

de bestseller
Montessori 
voor thuis

D E D E 

M O N T E S S O R I M O N T E S S O R I 

B A B YB A B Y
HOE JE JE BABY OMRINGT MET 

LIEFDE, RESPECT EN BEGRIP 

S I M O N E  DAV I ES I M O N E  DAV I E SS  E N   E N  J U N N I FA  U Z O D I K EJ U N N I FA  U Z O D I K E

‘Ik hoop dat de kennis van mijn overgrootmoeder ook thuis in praktijk wordt gebracht 

dankzij dit inspirerende, praktische en prachtig vormgegeven boek’ —— Carolina MontessoriCarolina Montessori
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VOETBAL
SHIRTS

MET EEN VERHAAL

DAVID ENDT

UITGEVERIJ BRANDT

Een voetbalshirt is meer dan een kledingstuk: het is een 

verhaal over de voetballer, en over de club en zijn historie die 

altijd heroïsche overwinningen en pijnlijke nederlagen bevat. 

Een shirt is de tastbare vorm van liefde voor het voetbal, 

en een shirt gedragen bij een historische wedstrijd is een 

stoffelijke herinnering aan een unieke gebeurtenis.

De collectie wedstrijd-gedragen voetbalshirts van David 

Endt omvat niet alleen een halve eeuw rijke voetbalhistorie, 

maar is ook van een verrassende diversiteit, nationaal en 

internationaal. Eigenlijk zouden deze shirts, mét hun verhaal, 

in het Rijksmuseum moeten hangen, en misschien gebeurt  

dat ook nog eens…

David Endt was van 1997 tot 2013 teammanager 

van het eerste elftal van Ajax. De bedenker 

van de bijnaam ‘Godenzonen’ schreef vele 

boeken over zijn hartstochtelijke liefde, 

voetbal, waarbinnen het blauw-zwart van 

FC Internazionale een ereplaats inneemt. 

Momenteel is hij spelersagent met zijn eigen 

bedrijf Atlanta Sportsmanagement.

www.uitgeverijbrandt.nl
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Haar laatste vlucht is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van gezinnen 
die door een tragedie worden getroffen. Centrale figuur is de 18-jarige 
Maribel Sastre uit Barcelona, die haar droom hee�  verwezenlijkt om ste-
wardess te worden. Hoog in de lucht kan zij ontsnappen aan een donker 
Spanje dat onderdrukt wordt door een dictator.
Aan de hand van historische documenten en met medewerking van familie 
reconstrueert en romantiseert Edwin Winkels de gebeurtenissen in die 
koude, stormachtige dagen in 1958, en het leven dat daarop volgt. Een lang 
leven vol liefdevolle herinneringen en met de sterke wil de ramp te accep-
teren, maar nooit te vergeten.

Edwin Winkels woont en werkt sinds 1988 in 
Barcelona. Na dertig jaar journalistiek legt hij zich 
momenteel toe op het schrijven van romans. 
Winkels debuteerde in 2013 met  Welkom � uis, 
waarover Matthijs van Nieuwkerk zei: ‘Wat een 
boek! Het lef dat ook Tommy Wieringa hee� . Een 
modern, zwart sprookje in een klip-en-klare stijl.’

9 789492 037046

www.uitgeverijbrandt.nl

Het is 4 december 1958. Boven de bergketen met de bijnaam 
De Dode Vrouw bij Madrid verdwijnt een vliegtuig. Familieleden van 
de vijf bemanningsleden en zestien passagiers wachten dagenlang 

op nieuws. Hun leven zal voorgoed veranderen.

WINKELS_Vlucht_WT.indd   1 09-09-14   10:13
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TUURLIJK 
SCHATJE
Hoe mannen 
vader worden 
in 9 maanden

Jasper Rom
bout

Jasper Rombout

JASPER ROMBOUT (1980) is man. 
Daarnaast is hij oud-Parooljour nalist, 
debatleider, copywriter en marketing -
strateeg. Ook is hij stiefvader van Jade 
(’04) en ex- stief vader van Sarah (’96) 
en Olivier (’99). Toen zijn vrouw Jon 
zwanger was van hun dochter Moos, 
hield Jasper 9 maanden een dagboek 
bij. Dat leidde tot de geboorte van  
zijn debuut Tuurlijk Schatje.

Je meisje is zichzelf niet, 
maar een hormonale tover-
bal die telkens van kleur 
 verschiet – en geen idee 
wanneer in welke kleur 
 precies. Maandag de stralend 
zwangere, donderdag het 
chagrijn op oorlogspad. 

Dit boek geeft jou als aan-
staande vader de nodige 
houvast. Jij weet straks 
 precies wanneer je beter 
kunt duiken, en wanneer 
je even extra lief moet zijn. 
Welke weken het zwaarst 
zijn, en wanneer ze je ineens 
zal bespringen. En wanneer 
het gevolg (het kind) groter 
is dan de oorzaak (je lid).  
Pak je ook nog wat kennis 
mee. Meisje ook blij.

Uitgeverij Brandt

De zwangerschap:  
294 totaal bizarre  
 dagen. Ga er  
maar  aan staan,  
als man dan. 
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OKTOBER 2023
Anton Slotboom, 101 dingen die je weten moet over Sparta

Janneke Vreugdenhil en Edwin Winkels, Tapas
Mariska Woertman, Los van alles

NOVEMBER 2023
David Endt, Litmanen, oooh-ho

JANUARI 2024
Jules Coenegracht, Gezichten van zondaars

De in deze catalogus vermelde specificaties, zoals 
verkoopprijzen,  aantal pagina’s en verschijnings-

maanden, zijn onder voorbehoud.

‘Zorgvuldig opgezette onderzoeken 
– erg leesbaar – naar hoe geheimen uit het 
verleden ons dagelijks leven beïnvloeden.’ 

– NRC (vier sterren)


